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De Heere is nabij.
Bijbel, Filippenzen 4, vers 5

Oorlogen en rampen, ver weg en dichterbij, hebben
de wereld in hun greep. Beangstigend! Wie kan
helpen? In deze Bijbeltekst staat dat God altijd bij
Zijn volgelingen zal zijn. Hij zegt: ‘Wees niet bang.
Ik kom eraan.’ Jezus kwam op aarde om mensen op
te roepen terug te keren tot God. Hij kwam om de
verbroken relatie tussen God en mens te herstellen.
Hebt u al vrede met God? Dan geldt ook voor u: de
Heere is nabij. Dat geeft hoop in onzekere tijden!
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